De Heer is waarlijk opgestaan.

Bij de kringloop mooie glazen schalen gekocht; niet duur.
De glazen schalen gevuld met oase.
Uit de tuin groen geknipt.
Bij tuincentrum mooie steentjes uitgezocht - € 0,99 per kg.
Op de steen staat: De Heer is waarlijk opgestaan.
Voor het open graf heb ik kleine stenen bloempotjes gebruikt – bij kringloop gekocht.
Voor de stevigheid is het bloempotje met satéprikkers zijn plaats gehouden.
Voor de weggerolde steen heb ik kurk-onderzetters gebruikt.
Van 2 takjes een kruis gemaakt.

Na de vertelling (Pasen – Opstanding) is alles uitgestald op de tafels.
De kinderen mochten zelf van alles in de oase prikken.
Zelf wel geholpen om het bloempotje stevig vast te zetten (het jongste kind bij ons was 4 jaar). Wanneer kinderen zelf kunnen schrijven, mogen ze de tekst natuurlijk zelf op de steen schrijven.
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