
Gemeenschap is:
Als gelovigen samenkomen

en leren uit Gods Woord.
Samen zingen en bidden,

met wie Christus toebehoort.

Wand'len in Gods licht
en delen in brood en wijn.

Medeleven in wel en wee,
omdat wij elkanders leden zijn.

Gemeenschap is:
Samen Christus dienen,

naar de kracht die Hij ons geeft.
De Vader en de Zoon behagen;

dat men tot Gods ere leeft.

De werking van de liefde,
in wie de Here vreest.

Leven uit Zijn genade,
onder leiding van Gods Geest.
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