
Plaats maken

Er was géén plaats in de herberg
toen Jezus voor ons geboren werd. 

Jezus zei: "Mijn Woord heeft in u geen plaats".
Veler harten zijn ook nu gesloten voor de Zaligmaker.

Laten wij ons aan Gods Woord onderwerpen;
het schijnt als een licht in een duistere plaats.

Jezus werd geboren om te kunnen sterven;
in onze plaats droeg Hij de straf. 

Jezus ging naar het huis Zijns Vaders 
om ons een woning, een plaats te bereiden. 

Wie dat gelooft, maakt plaats voor Christus
en is overgeplaatst in Zijn heerlijk Koninkrijk

God zegt nog, zoals eertijds tot Mozes:
Bij Míj is een plaats op de steenrots. 

Die Steenrots is Christus; wie Zijn Woord hoort
én doet, plaatst zijn levenshuis op de ware Rots.

God nodigt alle mensen uit tot Zijn feestmaal.
Er is nog steeds plaats in Zijn koninkrijk. 

Geeft ons plaats, schreef Paulus eens tot
de Korinthiërs, die hem maar deels erkenden.

Door Gods wapenrusting geheel aan te doen,
geven we de duivel géén plaats. 

Jezus: de Vorst des levens en de Vredevorst.
Geven we Hem plaats om te heersen in ons hart?

Eenmaal zal de Heer uit Zijn plaats uitgaan
om het ongeloof der volken te bestraffen.

De eerste hemel en aarde zullen voorbijgaan;
daar is dan geen plaats meer voor gevonden.

Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waarin alleen plaats is voor gerechtigheid.

Brant


