
Van kribbe tot kroon

KRibbe: Jezus, de Mens (Luk. 2:7)

KRuis: Jezus, de Middelaar (Fil. 2:8)

KRacht: Christus, d'Overwinnaar (2Kor. 13:4)

KRoon: Christus: Hogepriester-Koning (Hebr. 2:9)

Jezus, gekomen in het vlees
en in een kribbe neergelegd.

Kwam volgens 't krachtig getuigenis,
dat door de profeten was voorzegd.

U, Die Zich liet krenken en kruisigen
en om mijn zonden Zich liet honen.

U, Die in Uw krijg verdroeg alle kritiek;
U wil ik danken, eren en kronen.

U bent door Gods kracht opgestaan.
't Levenslicht kwam helder als kristal.

De jubelkreet van 't eeuwig leven;
die blijde boodschap klinke overal.

'k Was een zondaar, verkeerd en krom.
Door geloof kwam ik in der rechtvaardigen kring.

Door trouw zal ik de krans des levens krijgen,
van mijn gekroonde Heer, Wiens Naam ik bezing.

Brant


