
Liefde Gods

Liefde Gods geopenbaard
Liefde aan ons gegeven.

God Die ons altijd bewaart;
door het eeuw'ge leven,

(zoals Zijn Woord ons verklaart)
door geloof aan ons te geven.

Liefde Gods, aan ons betoond:
Hij heeft Zijn Zoon gezonden.

Tot verzoening voor onze zonden.
Hij, die de hemel bewoont.

heeft Zich met de wereld verbonden.
Laat ons dat aan allen verkonden.

Hij, d'Eniggeboren Zoon
werd door de Vader gezonden;

brengt ons volkomen zaligheid.
Ik, die reeds in de hemel woon,

heb genad' in Hem gevonden;
ja, leven tot in eeuwigheid.

Laat ons Hem belijden:
Jezus, als de Zoon van God.

Die volkomen eenheid blijft bestaan.
Ons leven aan Hem toe te wijden.

Levend met een nieuw gebod:
elkander lief te hebben voortaan.

(naar 1Joh. 4:9-15)
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