
Jezus en de (Heilige) Geest in de dagen Zijns vleses 
Mt. 1:18  De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd  

was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 

Mt. 1:20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in 

den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw,  

tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest.  

Lk. 1:35  En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de  

kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u  

geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. 

Ps. 139:7,8 (m.b.t. de Here Jezus); vs. 13-16. Ps. 22:10,11. Gal. 4:4; Mt. 1:23 = Jes. 7:14; Jes. 49:1,5 

(van moeders buik af); Jes. 53:2 (rijsje = joneeq = zuigeling); Jes. 9:5a (Kind); Jh. 18:37 (geboren).  

Mt. 3:16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem 

geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.  

Mk. 1:10 En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den  

Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen. 

  Lk. 3:22  En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een  

duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde  

Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!  
  Jh. 1:32  En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel,  

gelijk een duif, en bleef op Hem. Jh. 1:33. 

Mt. 4:1  Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. 

  Mk. 1:12 En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.  
  Lk. 4:1  En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door  

den Geest geleid in de woestijn; 

Mt. 12:18 Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb, Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen  

heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen. Jes. 42:1. 

Bij de doop, in Zijn wandel en blijvend door de opstanding (Jh. 7:39; Hd. 2:33). 

Mt. 12:28 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u ge-

komen. 

 

[Lk. 2:40] En het Kindeken (Jezus) wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de ge- 

nade Gods was over Hem. 

Lk. 4:14  En Jezus keerde wederom, door de kracht des Geestes, naar Galiléa; en het gerucht van Hem ging uit  

door het gehele omliggende land.  
Lk. 4:18  De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen  

het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; vs. 19; Jes. 61:1,2a;.11:2. 

[Lk. 23:46] En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat  

gezegd had, gaf Hij den geest.  
 
Jh. 3:34  Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem den Geest niet  

met mate. 

 

Hd. 10:38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe God Hem gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht;  

Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd wa- 

ren; want God was met Hem. 

 

Vanaf de opstanding: 

Mt. 3:11  Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet  

waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.  

≈ Mk. 1:8; Lk. 3:16; Jh. 1:33; Hd. 1:5,(8) 

Jh. 6:63  De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest 

  en zijn leven. Ro. 8:11; 2Kor. 3:6; 1Pt. 3:18. 

Jh. 7:39  (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige  

  Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.); Jh. 14:16,17. 

Jh. 20:22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest.  

 

Hd. 2:33  Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen  

hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 

 

Mt. 28:19 (hen dopende in de Naam des Vader, des Zoons en des Heiligen Geestes); Lk. 11:13 (de hemelse Vader zal de 

Heilige Geest geven dengenen die Hem bidden); Jh. 3:5,6,8 (geboren uit de Geest); Jh. 14:26 + 15:26 + 16:13 (de Geest 

der waarheid); Hd. 1:2 (na de opstanding: door de Heilige Geest aan de apostelen bevelen gegeven).  


