Uitspraken over lijden:
a) We worden pas gelukkig als we met het lijden leren omgaan. (psycholoog)

b) We weten pas wat geluk is als we ongeluk (lijden) hebben ervaren. (psycholoog)

c) We willen allemaal gelukkig zijn en niet lijden. (religieus leider)

d) Lijden is hebben wat je niet wilt en willen wat je niet hebt. (religieus leider)

e) Lijden vraagt om troost, niet om therapie. (filosoof)

f) Het is belachelijk om ellende te lenigen door te zeggen dat wij geboren zijn om te lijden. (filosoof)

g) Op de bodem van mijn bestaan ontstond mijn leven. (een bekende persoonlijkheid, die n.a.v.  een burn-out – na een tijd van bezinning – haar leven ánders heeft ingericht)

h) Door lijden krijg je een duidelijke visie op de werkelijke waarden van het leven. We zien dat materialisme en welvaart geen wezenlijke antwoorden hebben. (humanist) 

i) Geloven met lijden is een stap verder gaan met God. Hij vertrouwt je iets meer van Zichzelf toe. Lijden is als een wijnpers: onder druk komt het beste van ons vertrouwen in God eruit. (theoloog)

j) Door lijden leren we te toetsen wat ons geloof ons waard is en wat de mensen (gelovigen) om ons heen waard blijken te zijn. (theoloog)

k) Niemand lijdt zó, als de mens die in God gelooft. (theoloog)

l) Het lijden is Gods megafoon om de dove wereld wakker te roepen. (theoloog)

m) Het lijden aanvaarden zonder opstand is berusten. Het lijden aanvaarden met een loflied is vol-harden. (theoloog)

n) Het lijden is een trap die ons zowel naar de diepte als naar de hoogte kan voeren. De ongelovige wordt erdoor verbitterd, de gelovige leert erdoor te vluchten aan Gods Vaderhart. (theoloog)

o) Alleen de (mede)lijdende God kan helpen. (theoloog)

p) Juist in het omarmen van het lijden, ontmoet je God. (christen, z’n vrouw stierf aan darmkanker)

q) Het lijden dat mij overkwam heeft mijn geloof een nieuwe impuls gegeven. (christen)

r) Ik zie nu in hoeveel in gemist had als ik niet zo’n verdriet had meegemaakt. Het heeft een positieve uitwerking gehad op mijn karakter en mijn gebedsleven. (christen)

s) Door alle ellende heen is mijn huwelijksrelatie hechter geworden. (christen)

t) God is de Enige die aan het lijden zin kan geven. Pijn en verdriet brengen ons dichter bij God (wij zijn zwak, maar Gij zijt sterk).  Je kunt God beter leren kennen dwars door het lijden heen. Je zoekt God meer wanneer je lijden overkomt. Men zou Gods hand leren ontdekken in het lijden. Ware troost vind je bij God. Richt uw aandacht in moeilijke tijden op de Heer en vertrouw erop dat Hij nooit te diep zal (laten) snijden. Hij zal u niet boven vermogen verzocht laten worden. 

	God vindt het belangrijker ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon, dan ons een gemakkelijk en 
	comfortabel leventje te geven. God is meer geïnteresseerd in innerlijke kwaliteit van het geestelijk leven, 
	dan in de uiterlijke omstandigheden. Dwars door het lijden heen wil Hij ons geloof verdiepen, ons hart 
	nederiger maken, onze gedachten reinigen, ons karakter versterken enz. 
	(leidster van een christelijke hulporganisatie)

u) God grijpt nog niet in, omdat Zijn liefde voor ons zo groot is. In Zijn liefde verkiest God tijdelijk lijden boven eeuwig verloren gaan. Zoals God in Zijn liefde het tijdelijk lijden van Jezus verkoos boven het feit dat wij eeuwig van Zijn nabijheid verstoken zouden zijn, zo verkiest God in de tijd tussen de eerste en wederkomst van de Heer ons tijdelijk lijden boven het feit dat nog zovelen verloren zullen gaan. (voorganger, christen-schrijver) 

v) Ons lijden kan groot en zelfs overweldigend zijn. Maar lijden dwingt ons verder te kijken dan onze directe omstandigheden. God lijdt uit liefde, omdat Hij wil dat zoveel mogelijk mensen tot Hem komen. In navolging van Hem lijden ook wij in de tussentijd uit liefde. Ook wij willen dat zoveel mogelijk mensen deel gaan uitmaken van de nieuwe wereld die komen gaat. 
(voorganger, christen-schrijver)

w) God is niet de auteur van het lijden. Wel zal Hij alle dingen laten meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben (Ro. 8:29). In die zin kan lijden een toegevoegde waarde in ons leven hebben, omdat we in moeilijke tijden dichter naar God toe groeien. (voorganger, christen-schrijver)

x) God is de Enige die mee kan lijden in onze pijn. Onze nood is zijn nood. Onze pijn is Zijn pijn. God lijdt niet uit machteloosheid of door schuld. God lijdt omdat Zijn liefde zo groot is. Ons verdriet gaat God aan het hart. 

Als God de gebeden in nare omstandigheden niet (direct) beantwoordt, twijfelen velen aan de betrokkenheid van God bij ons leven. God lijkt te zwijgen. We zouden dat zwijgen van God  kunnen ervaren als een afkeuring en bijna gaan geloven dat God onbewogen is met de situatie. Als het erop lijkt dat God zwijgt, weet dan dat Hij aan het werk is. Misschien anders dan wij denken. Het zwijgen van God hoeft helemaal niet een teken van afkeuring te zijn. Gods zwijgen is niet hetzelfde als het zwijgen van mensen (die dat bijv. doen omdat ze boos zijn of om iemand niet te willen kwetsen). Gods zwijgen komt voort uit Zijn liefde. Gods stilte is geen lege stilte, het is een heilige, ontmoetende stilte. Op Zijn tijd zal God antwoord en uitkomst geven.

Houd je vast aan wat Gods Woord zegt: Ik zal u niet begeven noch verlaten. Houd je in het donker vast aan wat Hij je in het licht heeft laten zien in Zijn Woord: God zorgt voor je (1Pt. 5:8; Hb. 13:5b). (voorganger, christen-schrijver)

y) Het bestaan van het kwaad in de wereld is een bewijs van Gods liefde voor ons. Omdat God liefde is, dwingt Hij ons niet om Hem lief te hebben. Hij heeft de mens vrijheid gegeven om Hem wel of niet lief te hebben en te gehoorzamen. Echte liefde nodigt uit en wacht op een antwoord. Daarom heeft God iedereen een vrije wil gegeven, zodat wij zelf kunnen kiezen om zijn liefde te beantwoorden. 

Als God uit liefde de mens een vrije wil geeft, moet Hij ook ruimte laten voor de mogelijkheid dat mensen misbruik maken van die vrijheid. God wil alleen een relatie aangaan op basis van vrijwillige liefde. God heeft ons niet als een robot gemaakt, die automatisch zijn liefde beantwoordt, zodra Hij daarom vraagt. Onschuldige mensen lijden vaak omdat zondige, goddeloze mensen misbruik van hun vrije wil maken. 

Hoewel God ons de vrijheid gaf om onze eigen keuzes te maken, zijn we niet vrij om te bepalen
wat de gevolgen van die keuzes zijn. Ieder zal zich eenmaal voor zijn leven bij God moeten ver-
antwoorden en rechtvaardige vergelding voor zijn daden ontvangen. 
(voorganger, christen-schrijver) 

z) De liefde van God blijft. Gods liefde is niet af te meten aan hoe goed we het hebben. Gods liefde is groter dan het lijden dat ons treft. Gods liefde is de enige manier om het lijden in dit leven aan te kunnen. Gods liefde overwint alles (Ro. 8:31-39). 
(voorganger, christen-schrijver)
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