
Goede voornemens 

 

Een nieuw jaar staat voor de deur. We hebben daarvan vaak vele verwachtingen. Wij weten 

echter niet, wat morgen brengen zal. We hebben wél de zekerheid, dat onze Heiland ons nabij is 
Fil. 4:5. Jezus Christus is immers onze Immanuël.  

 

We zingen de laatste tijd regelmatig:  

 

Ik vertrouw op Hem voor morgen,  

leef gewoon van dag tot dag ...  

 

Weinig weet ik over morgen,  

maar 'k hoef niet te vrezen, want  

ook door wat nog is verborgen,  

leidt mijn Heer, mij aan Zijn hand.  

 

Dat geeft rust en zo kunnen wij vol verwachting het nieuwe jaar tegemoet gaan. We doen dan 

wat David in zijn tijd al deed: tot op Zijn komst ons vertrouwen en onze verwachting stellen op 

de levende God Ps.25, zoals is verwoord in het volgende gedicht:   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Mijn God, op U vertrouw ik. 

 Mijn Heer, op U bouw ik. 

  U verwacht ik de ganse dag, 

 totdat Uw zaligheid komen mag. 

  U zult mijn geloof nooit beschamen. 

 Dat is mijn zekerheid en hoop, ja amen! 

  Mijn ziel hef ik op tot U, o Heere. 

 Mijn bede: dat ik uit Uw Waarheid lere 

  van Uw weg, Uw pad en Uw goedertierenheid; 

 die zijn reeds bij U bekend, vanaf d'eeuwigheid. 

  U gedenkt altijd Uw barmhartigheid 

 en brengt mij in Uw volkomen heerlijkheid. 

 

   (naar Ps. 25:1-7) 


